
 
 

 Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in “Het Achterhuis”, Borculoseweg 43  Neede 
 

 Heeft u een inspirerende of bemoedigende tekst die u met ons en onze gasten wilt delen? 
 Laat het ons weten: inloophuisneede@stpaulusparochie.nl   

Kom mee om het te beleven, 
 om te leven… 

 

Het leven is een vraag, 
een stille uitnodiging, 

een wenk en een knipoog, 
of misschien maar een blik 

om er iets van te maken 
dat de moeite waard is 

en er niet langer mee te wachten. 
 

Het leven is een uitdaging, 
een opdracht om meer mens te worden, 

een mens van vrede en geluk 
en je niet langer te verschuilen 

achter alles wat je niet gelukkig kan maken. 
 

Het leven is een kans, 
een aanbod om te graven 

onder de harde laag in je hart, 
tot op de bodem 

tot waar je helemaal op adem komt 
en rustig wordt. 

 

Het is de moeizame weg van ‘gisteren’ naar ‘morgen’, 
de weg van ‘ik-alleen’ naar ‘wij-samen’. 

Het leven is ingaan op die uitnodiging van ‘kom en zie’, 
op weg gaan zonder te weten wat het wordt. 

 

Heb jij daar in de voorbije week ‘ja’ tegen gezegd? 
Nam je boeiende risico’s van liefde 

of zat je vast in valse schijn en valse zekerheden 
die je uiteindelijk toch niet gelukkig maakten? 

Kom en zie… 
Wil je?  
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